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De vervulling met de heilige Geest (frère Yves, Abbaye de la Pierre-qui-Vire)

Wachten en bidden (Handelingen 1)

Nadat Jezus is opgenomen in de hemel vertelt de schrijver van Handelingen dat de apostelen
terugkeren naar Jeruzalem. Samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn
broers, wijden ze zich aan het gebed. Ze doen wat Jezus hun had opgedragen: in de bovenzaal waar
ze verblijven, wachten ze op de komst van de heilige Geest.

Het boek Handelingen begint niet met het Pinksterfeest - dat is hoofdstuk 2 - maar met een kleine
groep leerlingen die wacht en bidt. Zo worden we ervan doordrongen dat het allemaal Gods werk is,
de kerk en de gang van het Goede nieuws in deze wereld.
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De volgelingen van Jezus, wij kunnen onszelf het leven niet geven.
Niet toevallig heet de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren dan ook Exaudi, ‘Heer, verhoor!’

Wachten gaat tegen onze intuïtie in. We zouden beter kunnen wachten en bidden en vertrouwen, dat
datgene wat Jezus ons heeft beloofd werkelijkheid wordt. Maar in de leegte die ontstaat nu Jezus niet
meer bij ons is, willen we handelen, iets doen.

Sowieso leven wij in een tijd van onmiddellijkheid: ik wil het en ik wil het nu!
Wachten associëren we met passiviteit of met quiëtisme.
Wachten is evenwel wachten op de levende God. En dat is altijd actief. Het is uitzien naar zijn
spreken en handelen. Waar komt zijn Koninkrijk aan het licht? Waar zien we sporen van God?

Zo geldt dat ook van het gebed. De grote criticus van het christendom Friedrich Nietzsche zag het
gebed als een uiting van zwakheid, want van afhankelijkheid. Een onkritische schijnbeweging, een
vrome manoeuvre die de verandering afremt. Daar moest hij niets van hebben.

Maar vormt het gebed - zoals een theoloog schreef - niet ‘het hart van de ethiek’?
De gemeente van Christus bidt omdat zij zelf de waarheid niet in pacht heeft. Omdat zij zelf de
geschiedenis van deze onverloste aarde niet tot een goed einde kan brengen.

En juist daarom bidt zij, om gevonden te worden, om aangegrepen te worden door de waarheid van
God, om meegenomen te worden in de beweging van de Geest naar de voleinding, de komst van
Gods nieuwe wereld.

Het is bijna Pinksteren.

Wij wachten op de heilige Geest,
als wind die waait waarheen zij wil,
die komt en gaat en ons vervult.
Kom, Geest van God, waai alles schoon.

Wij wachten op de heilige Geest
als adem van het leven zelf
die dode stof tot leven brengt.
Kom, Geest van God, blaas leven in.

(uit: Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk - 692, 1,8)

Ik wens u mede namens het breed moderamen van onze classis een gezegend Pinksterfeest.

ds. Gerrit van Meijeren


